
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 24-11-24 Eeuwigheidszondag 
Voorganger: Ds. Christi Bartelink
Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Trudy
Lector: Petra
Beamer: Wilma
Overige medewerkers: Hans van Waveren, Karin Spaans
Kindernevendienst: Ellen

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 91: 1,7 en 8 
Stil gebed

Votum en groet:  
V: De wereld is van U, God, de aarde en al haar mensen
A: Hoe goed en geweldig is het om samen te leven in eenheid  
V: Liefde en geloof komen samen, gerechtigheid en vrede slaan de handen ineen  
V: Uw boodschap van vrede en troost komt over de bergen aangesneld
A: Ja, kom met uw bevrijdend woord van hoop ons bestaan binnen.  
V: Open onze lippen, o God, zodat onze mond uw lof zal verkondigen
A: Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven, zo zal het zijn, amen.  

Openingstekst (Karin) 

Kaarsen worden aangestoken

Zingen: Licht  als een schijnsel in ons midden (melodie lied 601) 

Licht als een schijnsel in ons midden

Licht dat de duisternis verjaagt. 

Licht waar wijdagelijks om bidden

Waar ieder mens in nood om vraagt.

Licht van dit uur, laat ons weer vinden

De kracht, de moed om door te gaan,

Dat wij ons aan elkaar verbinden 

En naast de ander durven staan. 

Licht oud symbool en simpel teken 

Van Licht dat deze wereld warmt, 



Dwars door de dood heen niet bezweken,

Licht dat zo ieder mens omarmt. 

Dat wij al lichtend warmte geven 

Ja, dat de duisternis niet wint 

En wij elkaar geluk toeleven 

In zorg om ieder mensenkind.

Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen. Zingen: lied 809 (blijf niet staren)

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Jesaja 26: 1-8

Zingen: lied 175: 1,2,3 en 4 wij hebben een sterke stad

Schriftlezing:  I Corinthe 15 : 35- 44a en 50-58 

Zingen: Opwekking 407 o Heer mijn God wanneer ik in verwondring

Verkondiging

Muziek

Zingen: lied 758: 1,2 en 3 bij ’t steken der bazuinen

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gedenken van de overleden gemeenteleden in het afgelopen jaar

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen. 



Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht. 
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Mogelijkheid voor mensen in de kerk om zelf een kaars aan te komen steken, ondertussen 
klinkt muziek door Hans en Alexander 

Zingen: Dit is mijn troost (Jaap Zijlstra, melodie lied 905)

Dit is mijn troost, ik ben geborgen
In God die mijn ontfermer is,
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
Mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.
Het is zijn wonderlijke trouw
Waar ik met heel mijn hart op bouw.

God heeft tot vreugde ons geschapen
En niet tot vrees en treurigheid,
Hij gaat een nieuwe wereld maken,
Dan is de rampspoed uit de tijd.
Wie liefdevol de Heer verwacht,
Schenkt Hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,
Ik leg mijn kleine mensenhand,
Omdat ik hunker naar zijn zegen,
In zijn getrouwde vaderhand-
Mijn Vader, Hij verlaat mij niet,
Hij is min licht, Hij is mijn lied. 

Gebeden
Collecten

Zingen: Ga dan op weg (melodie lied 868) 

1.Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,
Die je van angst zal bevrijden. 

2.Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan, zul je een ander zien staan
En overstijg je je grenzen.

3.Ga dan op weg, en verdraag al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.



Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

Zegen, die we zingend beantwoorden met: Amen, amen, amen! 
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In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen,    

al begrijpen wij U niet,             

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet.   

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.                  

  

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.
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Dit is mijn troost, ik ben geborgen

In God die mijn ontfermer is,

Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,

Mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.

Het is zijn wonderlijke trouw

Waar ik met heel mijn hart op bouw.



God heeft tot vreugde ons geschapen

En niet tot vrees en treurigheid,

Hij gaat een nieuwe wereld maken,

Dan is de rampspoed uit de tijd.

Wie liefdevol de Heer verwacht,

Schenkt Hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,

Ik leg mijn kleine mensenhand,

Omdat ik hunker naar zijn zegen,

In zijn getrouwde vaderhand-

Mijn Vader, Hij verlaat mij niet,

Hij is min licht, Hij is mijn lied. 
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Collecten						



Zingen: Ga dan op weg (melodie lied 868) 



1.Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,

Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,

Die je van angst zal bevrijden. 



2.Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.

Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.

Dan, onder ’t gaan, zul je een ander zien staan

En overstijg je je grenzen.



3.Ga dan op weg, en verdraag al je twijfels en zorgen.

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 



Zegen, die we zingend beantwoorden met: Amen, amen, amen! 	



